
Jullie willen

      weten waar

             jullie heen moeten.

      Waar te hinkelen?

 Waar te stoppen?

Verlies niet 

        jullie zicht op de

            bergen door

      al de rook.

Want de

rook is

      de berg! 

         Geloof me maar,

             Verlies niet jullie zicht

                op de pieken van de 

            berg door al de rook.

        Want de rook vormt

      de richel en de vorm

zelf. Jullie zullen 

het wel zien wanneer

   het gedicht ten einde is.

        En dan: Alsjeblieft

             ren naar de uitgang mijn

        vrienden. Wanneer het

   eindelijk klaar is, zullen

jullie hinkelend jullie

weg naar huis vinden

en ons verlaten
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DAT IS FOUT!

DIE ZIJN ER WEL!
JE HOEF T ZE ALLEEN MAAR

TE MARKEREN!

EERST MOET JE OP LINKS

OF RECHTS HINKELEN!

JE BENT EEN LEUGENAAR! 
ER ZIJN WÉL VERSCHILLEN!

PAH!
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